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Orde van dienst en gezangen 

 
 

 
 
 
 
 
 
Intrede 

 
Pr: Licht van Christus! 
Allen: Heer, wij danken U! (3x)  
 
 

Paasjubelzang 
 
Allen: Ref: 

Laat juichen heel het koor van Gods gemeente, laat juichen om zo’n grote Koning, juichen 

om de Overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond! 

 

 
Na de eerste lezing: Soms is de aarde duister (koor) 
            Adri Bosch / Willem Vogel 
 

Soms is de aarde duister, je hebt geen licht,  
Maar God zegt ‘Luister, Luister, nu wil ik licht’. 
 
Ref: Dag Licht (Mens, Geest), door God gegeven, 
Ik geef mijn woord, dat ik door jou wil leven: Zo leef jij voort.  
 
Soms heb je hier geen leven, tot iemand zegt:  
Je moet jezelf weggeven, dan leef je echt. Ref. 
 
Soms lopen wij verloren, eenzaam alleen,  
Maar in de Geest herboren, worden wij een. Ref. 

 

 
 

  



 
Na de tweede lezing: Do not be afraid (koor) 
          Philip Stopford  
 

Ref:  Do not be afraid, for I have redeemed you. 
I have called you by your name; you are mine. 

 
When you walk through the waters,I'll be with you; 
you will never sink beneath the waves. 
When the fire is burning all around you, 
you will never be consumed by the flames. 
Ref.  
 
When the fear of loneliness is looming, 
then remember I am at your side. 
When you dwell in the exile of a stranger, 
remember you are precious in my eyes. 
You are mine, O my child, 
 
I am your Father and I love you with a perfect love. 
Ref:  

 

 

 

Na de derde lezing: Wees hier aanwezig (koor) 
          Huub Oosterhuis 
 

Antifoon: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven, dat ik u horen mag, met hart en ziel.  
 
Ref: Wek u kracht en kom ons bevrijden (zing de herhaling van het refrein mee) 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, toekomst van vrede, wees hier aanwezig.  
Uw wil geschiede, Uw koninkrijk kome, zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. Ref: 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, dat wij niet vallen terug in het stof.  
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. Ref: 

 
 
 

Gloria (allen) 
 
 

Na de vierde lezing: allen 
 

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia, 
nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia. 
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia. 
Verrees in Glorie van de dood, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

 
 
  



 
Na het Evangelie: allen 
 

Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia. 
De schepping is om U verblijd, alleluia. 
De morgen van de eerste dag, alleluia. 
Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

 
Na de doopbeloften: Set me as a seal (koor) 

      John Leavitt 
 

Set me as a seal upon your arm, for love is strong  as death. 
Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it. 

 
Draag mij als een zegel op uw hart, als een zegel aan uw arm: 
want sterk als de dood is de liefde. 
Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg: 
want sterk als de dood is de liefde. Hooglied 8, 6+7 

 
 

Voorbeden: (allen) 
 

Heer onze Heer, ontferm u over ons.  
 
 
 

Tijdens de offerande: Jesu Rex admirabilis (koor) 
           G P. da Palestrina 

+ Gregoriaans 
Jezus, wonderbaarlijke Koning, en edele overwinnaar  
onuitsprekelijke zoetheid, volmaakt begeerlijk.  
 
Greg.: Koning der deugden, koning der glorie. Koning van opmerkelijke overwinning 
Jezus, schenker van genade en hemelse gerechtigheid.  
 
Blijf bij ons Heer, en schijn Uw licht op ons,  
Verjaag de duisternis uit onze gedachten, vul de wereld met zoetheid. 

 
 

Sanctus (samenzang) 
 
 
 
Onze Vader: (koor) 
 

Notre Père (Onze Vader)         Maurice Duruflé 

 

  



 
Agnus Dei (samenzang) 
 

 
Einde van de communie: Laudate nomen Domini (koor)       

           Christopher Tye 
 

Looft de naam van de Heer, gij dienaren, van den opgang der zon tot haar ondergang.  
De geheimenissen van de Heer zijn recht en vervullen het hart.  
Looft de Heer gij oppersten en het volk.  

 
 

Slotlied: (allen)  
 
 
U zij de glorie 
 
 

U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en nimmer meer. 
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af, 
Heeft de steen genomen van’t verwonnen graf. 
 
Ref: U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie nu en nimmer meer. 
 
Zie hem verschijnen, Jezus onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk de Heren blij en wel gezind 
En zegt telken kere; Christus overwint. Ref: 
 
Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot: 
Niets heb ik te vrezen in leven en in dood. Ref: 

 

 
Naspel (orgel) 
 
 
 
 

Orgel: Ingeborg Vugs 
 

Koor: Vocaal Ensemble Sereen o.l.v. Heike Gonlag 
 
 
 


